
17 maart;  
net als Jezus dienen - Markus 10:42-45 
Heers niet! Als je wereldleider bent of Nederlands politicus, maar ook gewoon 
in de verhoudingen van alledag: hoe zit dat met leiders en onderlinge 
verhoudingen? We denken dan al snel: geef ieder het zijne, denk niet alleen aan 
jezelf. Leven en laten leven, een ander ook wat gunnen. En inderdaad, dat is 
een stuk beter! Maar… dat is niet wat Jezus zegt. Hij zegt “… wie onder u 
belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal 
willen worden, die moet slaaf van allen zijn”. 
Dat is wel het andere uiterste. Slaaf van allen! Gaat dat niet een beetje ver? 
Maar Jezus meent het. Hij geeft zelf het voorbeeld. “Ook de Mensenzoon (dat is 
Hijzelf) is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn 
leven te geven”. Dít is de weg die Jezus wijst. Dat wil zeggen dat je niet zelf kan 
kiezen hoe je je leven inricht. Dat je niet vrij bent. Dit klinkt toch wel behoorlijk 
benauwend! 
 
18, 19 mei;  
  gezamenlijke verwerking Zaterdagmiddag 18 mei:  
          Open-kerk voor Heemse/ Hardenberg –  

Kinderprogramma, spelletjes, BBQ… 
Zondag: uitstraling door ontmoeting - Exodus 34:29-35 en 2 Korinthe 3:7-13, 18  
Via het programma ‘Boer zoekt vrouw’ ging hij op zoek naar de ware liefde.  
Hij had nog nooit een relatie gehad, en naar eigen zeggen wist hij niet hoe 
verliefdheid voelde. Yvon Jaspers gaat aan de slag,  
En ja, het werkt! Er springt een vonk over… En kijk eens hoe prachtig het is om 
te zien hoe verliefd die twee zijn. Ze stralen er helemaal van. Als je hen tweeën 
in beeld ziet, hoef je je niet af te vragen of het wel goed zit tussen hen. 
Misschien dat daarom zoveel mensen graag naar ‘Boer zoekt vrouw’ kijken.  
Om te zien hoe mensen gaan stralen, want daardoor word je zelf ook 
opgewekt! 
Ander voorbeeld. Je kunt soms een nogal introverte man treffen, iemand die 
gesloten overkomt, saai zelfs. Totdat je bij toeval de sleutel vindt door over zijn 
hobby te beginnen! Dan praat hij honderd-uit, dan wordt hij enthousiast.  
Hij lijkt wel een ander mens te worden, als hij over zijn aquarium begint, of zijn 
postzegels, of wat het dan ook is. Dan straalt het enthousiasme er vanaf! 
Het punt is dit: anderen op God wijzen zal vooral lukken als je zelf straalt van 
liefde en enthousiasme voor Hem! Terwijl, als je niets uitstraalt van hoe goed 
het is om Hem te kennen, alle mooie woorden weinig zullen uitwerken.  
Eerst moet je jezelf laten vullen uit de Bron, dan pas kun je het levende water 
doorgeven aan anderen! 

Jaar-thema voor onze gemeente - seizoen 2018-2019 
Leven uit de bron 
 
In de morgendienst van 8 zondagen, verdeeld over het 
seizoen, zullen we speciale thema diensten houden.  
Elk thema wordt uitgewerkt in gespreksvragen en  
drie keer in een gezamenlijke verwerking. 
 
Wat ons samenbindt is de oproep van God en het verlangen om samen 
uit dezelfde bron te leven. 
Iedereen zal dat op een persoonlijke eigen wijze doen, dat mag… 
Maar het is ook de wil van onze Here en Heiland dat we daarin elkaar 
bemoedigen, aansporen, helpen en eventueel vermanen. Leven uit de 
bron, zal ons daarom ook meer en meer aan elkaar verbinden. 
 

De omgeving is stoffig, droog en 
onherbergzaam, maar waar het 
water stroomt is groen. Daar is 
leven en verkoeling. Stel je voor 
hoe heerlijk het moet zijn om bij 
deze bron aan te komen, na een 
lange tocht door de rotsachtige 
omgeving!  
Wat een genot om er te drinken, 
om je bezwete voorhoofd af te 
vegen met een natte zakdoek, 
om misschien je voeten in het 
water te laten bungelen. 
Die bron geeft kracht om verder 
te gaan, om zelf tot een bron van 
zegen te zijn voor anderen. 
Maar waar water, -zeg maar: 
zegen-, ontbreekt, komen dorst 
en droogte. Stel je dit plaatje 
eens voor zónder de waterval. 
Het groen zou verwelken, alles 
zou bruin en stoffig zijn. Slechts 
dorst en droogte blijven over. 
 



23 september:  STARTzondag   eerste CODEkraker 
Leven uit de Bron; Jezus en de samaritaanse vrouw – Johannes 4:1-30 
Tegen de samaritaanse vrouw zegt  Jezus al snel : “het water dat jij geput hebt, 
dat helpt maar even tegen de dorst… Maar ik heb water, dat helpt voorgoed. 
Dan heb je nóóit meer dorst!” 
Hier zit meteen een diepe les in. Water dat je zelf put helpt maar even. Je eigen 
inspanningen in geloof en leven, in het bezig-zijn voor de kerk… het is nooit 
klaar, nooit genoeg. Steeds weer blijf je bezig, op zoek naar dat het uiteindelijk 
lukt. Steeds weer blijf je bezig, want de dingen moeten toch draaien… Maar 
telkens krijg je weer dorst, moet je strijden tegen de droogte, de teleurstelling-
en, de pijn. Als Jezus je echter Zijn gaven geeft, dán is het anders. 
 

21 oktober;     tweede CODEkraker 
Simson en de bron – Richteren 15: (18,19) 
We worden meegenomen naar Israël. In gedachten worden we neergezet 
ergens in het woeste berggebied van Juda. Je kijkt om je heen, en je ziet rotsen 
en droogte overal. ‘Hoe heet het hier?’ vraag je als er iemand aankomt.  
‘De kaak’, zegt hij – Lechi. Wat een wonderlijke naam! Aan de ene kant zie je 
een opvallende rotspartij, misschien komt de naam daar wel vandaan. Je kijkt 
nog eens rond, en je oog valt op een holte waar water opwelt. Een bron in deze 
wildernis! De man ziet je kijken. ‘Dat is de bron van de roepende’ zegt hij al 
gebarend met zijn handen. Later kom je er achter dat er een verhaal vastzit aan 
die naam. Een verhaal van vroeger, uit de tijd dat er zelfs nog geen koningen 
waren. Een verhaal van Simson de sterke. Een verhaal over leven uit de Bron. 
 

11 november;    derde CODEkraker en nu… op zoek! 
Leven uit Gods’ kracht - Johannes 14   + gezamenlijke verwerking 
Een leven uit de bron is een leven uit Gods kracht!  
Centraal staan de verzen 12 t/m 14. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, zal de werken die Ik doe, óók doen; en hij zal grotere doen dan deze, 
want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat 
zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen 
zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.” Daar zegt Jezus nogal wat! Doen wat Hij 
deed, en zelfs meer! En ook de zekere verhoring die beloofd wordt als je bidt in 
Zijn naam. Wat roept dat op bij u en bij jou? Ik kan me voorstellen dat deze of 
gene me met een lege blik aankijkt. Wat moet je hier mee? Jezus liep op het 
water, en nu wij ook zeker, als we genoeg geloof hebben. Grótere dingen zelfs 
doen dan Jezus. Hij wekte zelfs doden op – kan het groter? En dan zou een 
gelovige daar zelfs nog overheen gaan? En dan is er die verzekering: ‘wát u ook 
maar zult vragen in mijn naam, Ik zal het doen’ 

2 december;  
Heilig Avondmaal met Psalm 36 
Psalm 36 is voor velen een bekende en geliefde psalm. “Bij U, Heer, is de 
levensbron” en “uw goedheid, Heer, is hemelhoog”- wat een prachtige 
woorden! Alleen… niet de hele psalm is zo stralend mooi. Bijvoorbeeld het 
eerste berijmde vers, dat wordt om een of andere reden nooit aangevraagd bij 
een zangdienst. Als u de tekst bekijkt, begrijpt u wel waarom…  
Heel opvallend is het dat het middenstuk van de psalm zo mooi en licht is, maar 
het begin en ook het einde juist zo vol donkerte is. Daar gaat het over slechte 
mensen en dreiging. Een beetje jammer van zo’n mooie Psalm? 
Of verwoordt de Psalm die wij vanmorgen overdenken zo misschien juist 
precies de waarheid? 
 
13 januari 2019;  
de familie van Jezus, - .Markus 3:35 
Familie. Hoe belangrijk is familie voor u of jou? Voor veel mensen heel 
belangrijk. De mensen het dichtst bij je, waar je op kunt steunen. Mensen met 
wie je verbonden bent, bij wie je hoort en thuis bent. Als familie heb je soms 
samen heel veel meegemaakt, en dat kan samenbinden. Misschien gaat u straks 
wel naar uw familie als de kerk uit is, of ze komen bij u.  
Sommige families zijn het tegenovergestelde; los zand – soms zijn er nare 
dingen gebeurd. Soms kennen kinderen hun (biologische) ouders niet eens. 
Andere families zijn bijna verstikkend aan elkaar verbonden – ook dat is niet 
gezond. Hoe ziet Jezus’ familie eruit? 
 
17 februari;        Workshops, gezamenlijke maaltijd,  

zangmiddag op verzoek… voor jong en oud. 
Samen leven uit de bron - Romeinen 15:5-7  + gezamenlijke verwerking 
Discussies en onenigheid in de kerk – wie kent het niet? Dingen waar mensen 
verschillend over denken en hevig over kunnen discussiëren.  
Bijvoorbeeld: wat voor liederen zingen we, uit welke bundel? Psalmen of 
Opwekking, met orgel of met een band? De één wil een heel actieve gemeente, 
de ander zoekt juist rust en kalmte. En ga zo maar door! Nu is het niet vreemd 
of verkeerd als mensen soms verschillende dingen willen. Het zou juist raar zijn 
als dat nooit gebeurde! Dan waren we allemaal kopieën of klonen van elkaar – 
wat zou dat saai zijn! Maar het lastige is dat verschillen in opvatting soms 
zorgen voor verwijdering of ruzie. Soms kan het gaan om een onbeholpen 
voorbeeld in de preek, een verandering in de liturgie, een vergeten verjaardag.  
Voor de één een klein dingetje, voor de ander heel belangrijk. Hoe voorkom je 
dan dat de gemeente schade lijdt? En wie heeft er gelijk, en maakt dat uit? 


